
Z A | 1 7 | 0 2 | |  1 9 . 3 0  
D E  W I T T E  D A M E  V A N  H E T
S T I L L E  M E E R

Z A | 0 9 | 0 3 | |  1 8 . 3 0
L U S T R U M D I N E R  M E T  O P E N  S T A G E

Een contemplatieve voorstelling van
Arthakusalin waarin hij zijn eigen teksten
voorleest, begeleidt door Kalyanagita op viola
da gamba. Kom en laat je verassen!  Wil je
meehelpen de avond voor te bereiden? Neem
contact op met Libor: libors@xs4all.nl

Z A | 2 4 | 0 2 | |  1 0 . 0 0 - 1 3 . 0 0
L U S T R U M - S T I L T E W A N D E L I N G

S A M E N  S A N G H A  Z I J N

4E LUSTRUM 

De kracht van lopen in stilte als groep is een
bijzondere ervaring. Samen stilte maken. We
lopen door een mooi stuk natuur en sluiten af
met een warme kop soep en uitwisseling. 
Meehelpen met koken of de wandeling
uitzetten? Mail annemieke.bijker@gmail.com

Op 5 februari 2024 bestaat BCH alweer 20
jaar! Een moment om bij stil te staan en te
vieren. Om dankbaar te zijn voor de
mogelijkheid om samen het
Boeddhistische pad te beoefenen,  te
bestuderen en te bewandelen. Samen als
Sangha, die continu in beweging is. Want
hoe doe je dat: Samen Sangha zijn? Dat is
het thema van dit jaar. 

Wil je meehelpen of heb je een ander goed
idee? Mail naar één van de leden van de
Lustrum commissie.

Niets zo verbindend als samen eten. Het diner
bereiden we met elkaar. Kook je mee? Naast
helpende handen, verwelkomen we ook
podium- talent in de Sangha. Wil je iets zingen,
spelen, voordragen? Het podium is voor jou!
Mail Marlena voor hulp bij het diner of een
podiumplek: marlenabcn@gmail.com


